Liturgie Regenboogkerk

Datum: 19- 6- 2022

Bijzonderheden: bezoek van Ineke Haaring. Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. Christi Bartelink

Organist: Alexander Prins

Ouderling van dienst: Willy

Lector: Willy

Overige medewerkers: beamer: Wilma.

Cantorij o.l.v. Alexander Prins

Muziek
Welkom en Mededelingen

Zingen: Psalm 27: 1
Stil gebed

Votum en groet: V: Onze hulp is in de Naam van de Here
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Genade is er voor u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal
A: AMEN
Zingen: Psalm 27:7
Kaarsen worden aangestoken
Ineke Haaring deelt iets van haar werk in Papoea Nieuw Guinea
(op de beamer fragment van het lied van Casting Crowns ‘who | am’)
Gebed om de opening van het Woord
Zingen; 681 (2x) veni sancte spiritu
Gesprek met de kinderen (2 foto’s met engelenvleugels op de beamer)
Kinderen kunnen naar de nevendienst gaan en nemen het licht mee
Schriftlezing: Galaten 3: 23-29
Zingen: 827: 4 ja wij zijn kind‘ren
Schriftlezing: Lukas 8: 26-39

Zingen: lied 944: 1-4 o Heer verberg U niet voor mij, vers 3 door de cantorij

Verkondiging
Zingen: Cantorij zingt ‘Praise the Lord oh my soul’
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Gebeden



Collecten

Lezen van een geloofsbelijdenis

Cantorij en gemeente: 404 d Sanctus en Benedictus

Nodiging en onderwijzing
De grote lofprijzing
v. De HEER zij met u

g.
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Zijn Geest in ons midden

Heft uw harten omhoog

Wij heffen ons hart op tot God

Laten wij de HEER onze God danken

Ja, Hij is het waard onze dank te ontvangen

U komt onze dank toe, HEER onze God,

Om alles wat U voor ons doet en wie U voor ons bent.
Goede God, U zij de glorie!

Wij zegenen U omdat U recht zult doen aan deze aarde,
En trouw zult blijven aan uw schepping.

Er is zoveel dat de verkeerde kant op gaat,

Te veel vergeefs vergoten bloed.

U blijft in mensen geloven,

En U dwingt onze toekomst af aan de machten van het duister.
U die alle tranen afwist, en die ons redt van de dood,
Aan U alle eer, aan U de glorie.

Tafelgebed

V.
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Met uw heilig koor van stemmen zingen wij tegen het donker.

Met wie kwamen uit de nacht, ballingen uit Babylon,

En uw volk uit Bergen- Belsen,

Kinderen van Bethlehem, en de kleinen wereldwijd,

Alle wreed ontnomen namen, maar verzegeld met uw Naam.

Daarom maken wij uw Naam groot,

Die het Lam is en de Herder,

Die ons voert naar groene weide,

Die de bron is van ons leven,

Die het waard is toe te zingen, Hij alleen!

Want Hijzelf heeft ons genodigd

En gekozen tot zijn dochters en tot zonen, die ons vergeeft en geneest
Ja, Die ons neemt tot bruid.

Die het Lam werd voor ons Pasen, in die nacht waarin Hij werd overgeleverd,
Toen Hij het brood nam en U zegende. En Hij de beker nam en U dankte
Toen Hij deelde met zijn vrienden, zoals U nog steeds met ons uw Leven deelt.
Daarom bidden wij tot U:

Laat uw Geest de kerk doorwaaien

Dat zij is als een open hof, en heenwijst naar de stad van vrede,

Het thuis voor alle volken,

Waar U zelf woont bij de mensen, en onze Zon bent.



Wij als uw beminden, kind aan huis bij Israél, en verzegeld met uw liefde.
Bouw met ons uw eigen toekomst.

a. Hoor ons bidden:
Maranatha, Heer, kom haastig,
V. Bron van genade, ontspring ook in ons als klare taal

Breek de dichtgeslagen bodem
Maak ons zaairijp voor uw zegen.
a. Bron van liefde, overstroom alle verschansing van ons hart,
Want wij dorsten om te weten wie U bent.
In navolging van Jezus bidden wij:

a. Onze Vader, die in de hemel zijt...
Vredegroet

V. De vrede van de Heer is met u allen!
g. Zijn vrede ook voor u!

Cantorij en gemeente: 408 d Lam Gods
Delen van brood en wijn

Dankgebed

Zingen: lied 978: 1-4 aan U behoort.

Zegen: Amen, amen, amen!



Geloofsbelijdenis (uit een 40dagenkalender, kleine aanpassing CB)

Ik geloof in God,

Ik geloof dat God de aarde liefheeft

Ik geloof dat U gewonde vogels opraapt

Ik geloof dat U voor kinderen een bondgenoot bent
Ik geloof dat U soms uw hart vasthoudt

Ik geloof dat U als moeder ongezien over ons waakt
Ik geloof dat U het zwijgen kent van mensen die verkeerd doen
Ik geloof dat U nooit dwingt en niet opdringt

Ik geloof dat U heel vaak een stap opzijzet

Ik geloof dat U de eenvoud blijft

Ik geloof dat U van schoonheid nooit genoeg krijgt
Ik geloof dat U graag bij ons aanschuift

Ik geloof dat U de vreugde niet kunt missen

Ik geloof dat U het beste in een mens zoekt

Ik geloof dat U niets liever wilt dan tranen drogen
Ik geloof dat U soms sprakeloos naast ons zit

Ik geloof dat U zich thuis voelt in de stilte.

Ik geloof dat U het leven koestert

Ik geloof dat U in ieder van ons blijft meegaan

Ik geloof dat U zult wachten, op ieder mensenkind

Ik geloof dat U God bent, God met open armen, amen.



